
 

 
Jaarverslag Revoke 2022 

 
Het jaar 2022 is bijna voorbij, het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik het vorige jaarverslag typte. We kijken terug 
op een jaar waarin wij gespaard bleven maar velen het tijdige met het eeuwige moesten verwisselen. Dit verdriet 
bleef ook het bestuur en leden niet bespaard. Van harte Gods nabijheid hierin toegewenst. 
 
Bestuurssamenstelling 
Henriekus Stip (penningmeester) en Mirjam van de Biezen (contactpersoon) waren aftredend en herkiesbaar. Ze 
zijn beide herkozen met 30 stemmen voor en 1 stem blanco. In 2023 zijn Peter Fase (administrateur) en Ellen Heide 
(bestuurslid) aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Clasina Branderhorst (secretaris) is aftredend en 
herkiesbaar. 
 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2022 is als volgt: 
Wim van de Biezen  voorzitter 
Clasina Branderhorst  secretaris 
Henriekus Stip   penningmeester 
Mirjam van de Biezen  contactpersoon 
Peter Fase   administrateur 
Rineke Verheij   redactie Infoke 
Ellen Heide   bestuurslid 
 
Leden/donateurs 
Op 31 december 2022 had de vereniging 80 echtparen als lid en 53 donateurs. Wat betreft de leden is dit een lichte 
stijging ten opzichte van voorgaand jaar en een lichte daling m.b.t. het aantal donateurs. 
 
Doelstelling: contact, voorlichting en bezinning 
Revoke ondersteunt echtparen met een onvervulde kinderwens, door het bevorderen van contacten tussen 
ongewild kinderloze echtparen, het geven van voorlichting en het bevorderen van een Bijbels verantwoorde 
meningsvorming over ongewilde kinderloosheid. Dit betekent dat de doelstelling van Revoke gericht is op contact, 
bezinning en voorlichting.  
 
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst spraken ds. K. Visser en Gerda van Es - Noorloos over het thema: Over de drempel. 
Op (huis)bezoek bij een kinderloos echtpaar. 
 
Op zaterdag 11 juni waren we bij elkaar in Maarsbergen bij ‘De Weistaar’ voor het informele jubileumuitje.  
 
We mogen ook terug kijken op een mooie jubileumbijeenkomst welke 24 september plaatsvond in Gorinchem. 
Tijdens deze bijeenkomst is het boek ‘Wijs ons Uw wegen’ gepresenteerd en werd het eerste exemplaar aan dr. 
C.G. van der Staaij overhandigd. Ds. G.J. van Aalst hield een meditatie over Psalm 25, waarvan ook de titel van het 
boek is afgeleid.  
 
Voor 2023 staan twee besloten bijeenkomsten gepland. De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden D.V. 11 maart 
in Tholen en heeft als thema: De rijkdom van de Heilige Doop, ook als je geen kinderen hebt. 
Tijdens deze bijeenkomst hoopt ds. J. Lohuis hierover te spreken. De najaarsbijeenkomst zal gaan over 
medische/ethische vragen rondom kinderloosheid. Astrid Bokhorst, medewerkster bij NPV, hoopt hier meer over 
te vertellen. Deze zal D.V. 11 november in regio Veenendaal plaatsvinden. 
 
Naamsbekendheid en -herkenning blijft een belangrijk punt voor de vereniging. In diverse landelijke (kerk)bladen is 
geadverteerd voorafgaand aan de bijeenkomst. We waarderen het dat veel regionale en plaatselijke kerkboden de 
uitnodiging van Revoke opnemen. De Infoke verscheen twee keer en werd verzonden aan onze leden, donateurs 
en kerkenraden uit onze achterban.  
 
 
 



 

 
Tenslotte 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; (Jes. 9:5). 
Als dit Kind geboren is in ons hart verdwijnt niet het verdriet van kinderloosheid maar overheerst wel de vreugde 
van genade. Dan mogen we zoals Simeon uitzien naar dat Kind en Hem in onze armen nemen. Mist u deze vreugde? 
Ook in 2023 wil Hij onze Trooster zijn! 
 
Ik ben nooddruftig, arm en naakt; 
O God, mijn Helper uit ellenden, 
Haast U tot mij; wil bijstand zenden; 
Uw komst is ‘t, die mijn heil volmaakt. 
Psalm 70:3 
 
Wijk en Aalburg, Clasina Branderhorst 
 
  


